Mevrouw

Wia Corthouts

Weduwe van Werner Pauls 12025

Geboren te Stokrooie op 21 november 1943 en
van ons heengegaan op 5 mei 2026,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Delen mee in dit verdriet:

Ellen PAULS haar dochter
Gilbert en Yvonne LUTS-CORTHOUTS

Tim, Susy, Zion

Rientje, Marc, Nine

Louist en Maria PAULS-THOELEN

Henrit en Margaretha PAULS-VANDEBROEK, kinderen en kleinkind
Jeant en Rosat PAULS-THEUNISSEN, kinderen en kleinkinderen
Jozeft en Marie-Louiset PAULS-VAN DEN RUL en kind en kleinkind

haar zus, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven

Goed zijn dag na dag
Vol inzet haar leven lang
In eenvoud
Zichzelf vergetend
Niet willen vragen
Niet willen klagen
Tot aan het einde toe zo gebleven
Dat was haar leven
Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Op korte tijd uit ons leven verdreven
Blijf je in ons hart leven



Een moederhart dat is van goud
Omdat ze altijd van je houdt
In goede maar ook in slechte tijden
Staat ze met raad en daad terzijde
Je bent ver weg maar toch dichtbij
Je zal voor altijd mijn lieve mammie zijn
Liefs, Ellen

Online condoleren: www.donkers-uitvaartverzorging.be
Schriftelijke rouwbetuiging: Familie Pauls - Corthouts
p/a Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen




